
Orde van dienst voor zondag 1 maart 2026, De Open Hof Oud-Beijerland 
Tweede zondag in de Veertigdagentijd 

 

Voorganger: ds. Peter van Anderen 
Muziek: Arnoud Hobbel 
VOORBEREIDING 
 

Muzikaal fragment 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij het kaarsenlied  
‘Zien is verstillen’ 1, 2, 6  (Leo kaarsenlied) 
1: Zien is verstillen, de ziel is die vindt, 
licht op het water, de wolk in de wind, 
boom op de rotsen, de druipende steen, 
bron op de weide, zien staart voor zich heen. 

2:  Vloeit in mij over, van overvloed zien, 
vervuld volledig, voor licht dat ik dien, 
vat dat zich ledigt, wordt ziende gevuld, 
licht te bewaren, in nachtangst gehuld. 

 

6: Zieners zijn dromers, bij nacht en bij dag, 
heden verleden, van licht dromen mag, 
duizend gestalten, in kleuren van licht, 
breken in tranen, glimlach uw gezicht. 

 

Bemoediging en drempelgebed 
 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 
g: AMEN. van Anderen 
 

Aanvangslied (staande) : Psalm van de zondag: Psalm 25: 1 en 2, Heer, ik hef mijn hart en handen 
1: Heer, ik hef mijn hart en handen 

op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 

2: Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 

 

Groet: 
vg: De Heer zij met u. 
g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyrie Tijdens deze veertigdagentijd bidden we een alternatief Kyriegebed.  
We zingen het Kyrie uit Taizé 12 

 
Kyriegebed. Er wordt (bij dit gerecyclede kruis) een kaars gedoofd door het gemeentelid. 
We zingen daarna nogmaals het Kyrie, Taizé 12 
 

Zingen: Als lied op weg naar Pasen: Lied 542, vers 1, 2 en 3, God roept de mens op weg te gaan 



1: God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

2: Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 

 

3: Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 

 

2e lezing: Marcus 9: 2-10 (De verheerlijking op de berg/Een stem uit de hemel) 
 

Zingen: Lied 213: vers 1, 2 en 5 Morgenglans der eeuwigheid 
1:    Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

2:    Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

 

5:    Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 

maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 

Verkondiging,  
 

Aansluitend muziek 
 

Zingen: Lied 422: 1 – 3, Laat de woorden die we hoorden 
1: Laat de woorden 

die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2: Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 

3: Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 
1e Egypte, betere toekomst voor meisjes in achterstandswijken, 2e Kerkenwerk 
 

Slotlied: Lied 802: 1, 2 en 5  Door de wereld gaat een woord    *We zingen dit lied staande 
1: Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 

Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 

2: Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

5: Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Wegzending en zegen (gezongen amen) 
 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek 


